
Hallo iedereen! 

 

Eerst en vooral, sorry dat jullie even moesten wachten op nieuws. 
Gedurende 6 maanden in België, hebben we als VZW Joko Togo ons uiterste best gedaan 
om ons in deze periode nuttig te maken ten voordele van de weeskinderen in Togo. 
Rekeninghoudend met de vakantieperiode, toch even een overzicht van onze agenda: 
 
Maart: 
 - Even zijn we misleid geweest door een weldoenster die zich uitgaf als terminaal 
zieke en haar geld wou schenken aan goede doelen. De meesten onder jullie zullen dit 
wel in de krant gelezen hebben. Dit bleek een zeer misplaatste grap te zijn. Ja, maar wie 
niet waagt, niet wint. 
 
April: 
 - Umicore heeft ons een groot aantal kilo’s papier geschonken. Tekenpapier voor 
de wees- en schoolkinderen. 
 
 - De mutualiteit heeft ons verschillende dozen ringmappen bezorgd. 
 
 - Op 24 april 2009 vond de eerste statutaire vergadering plaats. Enkele leden 
waren aanwezig. Guido en Werner hebben een prachtige informatieve dvd gemaakt en 
voorgesteld. Zo kunnen we ons project voorstellen op verschillende plaatsen, zoals in 
scholen, bedrijven enz. 
 
 - In het St. Augustinus ziekenhuis vond een wijnverkoop plaats. De opbrengst 
hiervan mochten wij in ontvangst nemen, dit ten voordele van ons project. 
Met véél dank aan de Oncologie Vriendendienst St.Augustinus o.l.v. Marc Vos en ook 
dank aan Marc Etienne. 
 
 - Op 18 april is de sponsoring begonnen van de fietstocht naar St.Petersburg. 
De familie Melissant-Marivoet fietsten in hun verlof naar Rusland. 
Mireille, Arend, Emrys en Kiren verkochten hun kilometers aan 1 euro/km. 
Op 9 mei tijdens het schoolfeest was er reeds een kilometerverkoop, ook op andere 
tijdstippen hebben enorm veel mensen dit gesteund. 
In totaal heeft het ongeveer een 3 300 euro opgeleverd. 
Bedankt en ‘chapeau’ aan deze familie en alle sponsors. 
Ook dank aan de werkgroep voor internationale samenwerking in Kapelle o/d Bos, die 
ook nog eens een flink duitje in het zakje deden. 
 
 - Op 30 april vond de rolstoelrace plaats. 
Tinneke Claes (dochter van de vzw-voorzitter Dirk Claes) organiseerde met Kinesia een 
rolstoelrace. Studenten namen het tegen elkaar op in een race met rolstoelen. Zij 
moesten toch wel wat toertjes maken en elkaar aflossen. De opbrengst ging naar Joko 
Togo. 
Bedankt aan Tinneke en alle helpers voor de grote inzet. 
 
Mei: 
 - Op 12 mei had er een oproep plaats van Guido (bestuurslid vzw) in de cursus 
Afrikaanse dans. Dit heeft reeds tot inschrijvingen geleid van extra leden. Thanks. 
 
 - Op 21 mei was de familie Melissant (fietstocht St.Petersburg) vertegenwoordigd 
om het project te steunen op de feestmarkt in Kapelle o/d Bos. 
 
 
 
 



Juni: 
 - Op 20 juni vond er een optreden plaats van Yan Dé. Een percussiegroep uit Niel. 
Een schitterende avond waarvan de opbrengst van het programmaboekje (vrije bijdrage) 
en de opbrengst van de sangriaverkoop aan ons project geschonken werd. 
Dank aan Tom Troubleyn en gans de percussiegroep en ook de mensen die op die avond 
gesteund hebben. Allemaal mensen met een warm hart. 
 
Juli: 
 - In juli hebben we op Umicore een duizendtal kartonnen dozen mogen ophalen 
met het oog op een containertransport volgend jaar. Ook bureelmateriaal werd 
geschonken. 
Een grote merci daarvoor. 
 
Augustus: 
 - In augustus zijn we begonnen met de flyertjes te ontwerpen. Dit om een ruimer 
aantal mensen te bereiken op bepaalde evenementen. 
 
 - Ook de “baksteentjes” werden gemaakt. Dit zijn collectebussen in de vorm van 
een baksteen met een wikkeltje rond met uitleg over het project. Zij worden in winkels 
gezet op een mooi staandertje met de nodige flyertjes erbij. 
Alle kleine beetjes die deze opbrengen, maken één groot. En, de mensen steken er 
effectief wat in hoor. 
 
 - Op 8 augustus stonden we met onze flyertjes en foto’s op een standje op een 
Brussels evenement. 
 
 - Op 28 augustus hebben we de familie Melissant ontmoet die ondertussen terug 
thuis waren van Rusland. Proficiat, zij hebben het werkelijk gehaald. Ongelooflijk wat zij 
deden en wat dit initiatief heeft opgebracht voor ons project. 
 
September: 
 - Op 2 september had de Noord-Zuidraad plaats in Boom. Ons project werd er 
voorgesteld en men was geïnteresseerd voor in de toekomst. 
 
 - Op 5 september was er de Togofiet. 
Een initiatief van Guido (bestuurslid vzw) die een etentje organiseerde ten voordele van 
Joko Togo. Er waren een 50-tal mensen aanwezig die elk op zich even enthousiast waren 
en het project uit hun hart gesteund hebben. Het was een héle gezellige avond die dan 
ook Joko Togo een stap vooruit geholpen heeft. Ik heb hiermee trouwens ook heel toffe 
nieuwe mensen ontmoet. 
Eveneens extra dank aan Cil en Lucia die heel deze avond mogelijk maakten door hun 
grote inzet. 
 
 - Op 6 september vond er een rommelmarkt plaats in Merksem. Een collega nam 
het initiatief spullen te verkopen t.v.v. Joko Togo. Het resultaat was een leuke dag samen 
en een behoorlijke opbrengst voor het project. 
 
 - Een school in Poperinge (3 studenten waren tijdens de zomervakantie in Togo) 
heeft ons project gesteund. Zij organiseerden een kleine tentoonstelling over de 
projecten in Togo en een evenement. De opbrengsten werden aan ons geschonken. 
Schitterend. 
 
 - Op 24 en 25 september kreeg ik de gelegenheid ons project voor te stellen voor 
4 klassen van het 5 de leerjaar .Gevolgd door een lesje Afrikaanse dans.  
De kinderen waren enorm geïnteresseerd en hebben daarna heel enthousiast een paar 
honderdtal sleutelhangertjes verkocht. 



Voor mij was het een schitterende ervaring hoe de leerlingen een project zeer serieus 
nemen en hoe tof zij eraan meegewerkt hebben. Knap!! 
Bedankt aan al de leerlingen, directie en leerkrachten voor dit mooie gebaar.  
 
 
 - Verder hebben we nog spullen verhuisd, opgehaald en opgeslagen, dit om 
volgend jaar alles te kunnen vervoeren met een container van België naar Togo. 
 
 
 
 
Ik wil toch even elkeen, die om het even ook op welke manier ons Joko Togo 

project gesteund heeft, nog eens extra bedanken . 

Zonder al deze mensen kunnen wij ons project niet waarmaken. 

Het mooie is, dat al deze mensen mee betrokken zijn in het realiseren van iets 

waardevols voor deze anders kansloze kinderen. 

Nen dikke merci aan iedereen!!!!! 

 

 
Liefs en groetjes, 
 
VZW Joko Togo, 
Sylvia 
 
 


