
Hallo iedereen, 
 
 
Eerst en vooral wil ik jullie en zalig kerstfeest en een prettig eindejaar 
toewensen. 
Dat 2009 een hoop- en gelukvol jaar mag zijn voor iedereen. 
Dat alle persoonlijke wensen mogen uitkomen, vooral een goede gezondheid , 
dat is al bij al toch het allerbelangrijkste. 
 
 
Wat het project betreft, 
dank je wel aan iedereen die reeds enorm gesteund hebben, 
dank je wel aan alle mensen die het werk deden om de vzw te kunnen 
waarmaken en die volop bezig zijn met het organiseren van allerlei activiteiten. 
Allemaal mensen met een gouden en warm hart. 
Ik durf in eer en geweten zeggen, dat het één van de mooiste momenten in mijn 
leven zijn .Een droom kunnen waarmaken om enkele kinderen een waardig leven 
te kunnen geven, is er iets mooier? 
 
Het realiseren van de bouw gaat iets langzamer dan verwacht door enkele 
onvoorzienbare omstandigheden, maar dat halen we wel in, in de toekomst. We 
zitten dan ook wel in Afrika waar het allemaal niet zo vlotjes en op zo’n snel 
tempo verloopt. 
 
 
Ondertussen zijn we bezig ,samen met de weeskinderen, een tof kerstfeestje te 
organiseren. Ongelooflijk hoe de kinderen en de mensen zich inzetten om alles 
mee te versieren en mee te helpen, ook al zijn de middelen beperkt. 

                                 

Daar de financiele middelen hier ontbreken , heb ik de kinderen en de 
opvoed(st)ers een kerstmaaltijd beloofd. 
Ik heb twee geiten gekocht en de nodige igname(soort wortel) om de gekende 
fufu te maken. Meer erover later. 
 

      



Van mij en van de kids, een héél prettig kerstfeest gewenst.  
Ze zijn jullie héél dankbaar voor alles !!!!!! 
 
 

.                
 
                             


