
Hallo iedereen,                     
 
 
Nog een beetje nieuws uit Lomé. 
Er zijn geen spectaculaire dingen gebeurd.  
Ja, hier en daar een probleempje, maar dat gebeurt overal, dus daar gaan 
we het niet over hebben. 
In het weeshuis  waar ik nog steeds werk loopt alles zijn normale 
gangetje.  
Ik help nog steeds met de zorg voor de kinderen,de was, de strijk,  en 
nog vele andere klusjes. Ja ,je kan je hier altijd nuttig maken met 
allerhande werk. 
 

 
 
Eenmaal in de maand mogen enkele kinderen gaan zwemmen in  ‘t 
zwemdok van een bepaald hotel. Ik mag ze mee begeleiden. Dus ik zeg 
niet nee als die vraag gesteld wordt. Samen met een andere franse 
vrijwilligster die er twee weken was, hebben we de kinderen een toffe 
namiddag bezorgd. 

                                                  
 

 



    
Ik heb ook nog verschillende kleur-uurtjes doorgebracht met de kinderen 
(van klein tot groot). Ze houden er ontzettend van. Ja, het ontbreekt hen 
steeds aan het nodige materiaal om dat te kunnen doen.  
Ook de voetbaltruitjes worden met groot jolijt in ontvangst genomen en 
ze zijn volop bezig een team op te richten. Het doet ongelooflijk veel 
deugd om zo’n gelukkige jongeren te zien. 
 

      

                                                        
                                           
 
 
 
Ik ben met iemand een project gaan bezoeken, waar drie ingenieurs, 2 
belgen en 1 fransman, zonnepanelen geplaatst hebben. Een tof idee om 
eventueel later zelf ook toe te passen in ons project. Hier is genoeg 
zonlicht om op deze manier electriciteit te kunnen hebben.  
Men onderbreekt hier te pas en te onpas de stroom zodat we onze plan 
moeten trekken met de nodige kaarsen. Niet evident voor de kinderen om 
hun huiswerk te moeten maken bij kaarslicht.  
Deze mannen hebben een heel tof werk verricht, waar de mensen hier 
heel dankbaar voor zijn. 
 
 

 

 
 



Volgende week ga ik in een ander weeshuis helpen waar dertig 
weeskinderen wonen. Een andere omgeving verkennen en weer een 
andere ervaring opdoen.  
Het is iets verder gelegen,dus met de nodige overnachtingen bij de 
kinderen, wat ook weer zijn charmes heeft. 
Elk weeshuis heeft zijn eigen manier van werken en dat geeft heel veel 
kennis hoe het allemaal in zijn werk gaat. 
Ik blijf ook wel mijn werk doen waar ik nu me bezig ben. 
Ik neem het er nog even bij. 
Enkele kinderen hiervan op deze foto. 
  

 
 
 
 
Wat de bouw van het weeshuis betreft, er komt wat bij kijken en de 
verantwoordelijke waar ik mee werk zit eventjes in ‘t buitenland. Ik doe 
reeds  veel administratief werk, vraag veel na, en, wees gerust , alvorens 
ik naar Belgie vertrek, is er al een en ander gebeurd en is de bouw reeds 
een stuk gevorderd . Dat geeft ons ook de kans alles goed voor te 
bereiden, en het op een rustig tempo, wat hier heel normaal is, te doen. 
 
De mensen van de vzw JOKO TOGO in Belgie zitten ook niet stil, ze 
organiseren een en ander om geld in te zamelen om het weeshuis meer 
en meer vorm te geven. 
Laat het niet om contact met hen op te nemen. 
Ze organiseren een kerstmarkt in Blaasveld (Willebroek).Ik zou durven 
zeggen, met z’n allen erheen en steun de weeskinderen van Togo.  
Er is ook een kalender in de maak, laat het niet om een steuntje te geven 
voor ons project, je hebt er een supermooie kalender voor in de plaats 
met mooie foto’s en een tekst die weergeven waar het om gaat. Altijd een 
tof idee als (kerst)cadeautje, niet?  Voor deze weeskinderen is het ook 
kerst en nieuwjaar. 
Je kan ook altijd een steuntje geven op rekeningnr.733-0524910-73. 
  
 

JOKO TOGO vzw  Pastoor Soeteweystraat 1/1 2640 Mortsel. 
 

  



Voila, zo zijn jullie weer een beetje op de hoogte van wat hier en op het 
thuisfront gebeurt. 
Tot de volgende , 
ik apprecieer enorm jullie interesse om deze nieuwsbrief te lezen en alvast 
bedankt voor de steun die jullie reeds gegeven hebben. 
Vele groetjes van mij, 
 

Sylvia en de kids, 

   
 
 

        
 
 
 


